Parijs, 1976.

Tijdens een gedachtenwisseling met Francis Kohn en Emmanuelle Maillard heeft Pierre Goursat
het over het gebed, in het bijzonder over het belang van de lofprijzing en het smeekgebed.

Lofprijzing is een lofprijzing van voorbede [...]. Ik zou persoonlijk gebed willen onderscheiden van gebed met twee, drie of vier;
in die tijd kom je met de broeders samen en je laat al je zorgen achter je, waarbij je alle moeilijkheden die je hebt onder woorden
brengt. En de broeders dragen je last met je mee. Daarom zegt de Heer: «Mijn juk is zacht en mijn last is licht» (Mt 11:30), en
Hij zegt ook elders: «Draag elkaars lasten» (Gal 6:2). Dus antwoord ik: «Als jullie elkaars last dragen, is mijn juk zacht en mijn last
licht.»

Het is belangrijk dat [bidden] voor elkaar, om redenen die ons na aan het hart liggen. Op dat moment komen we er rustiger uit en
we voelen ons echt veel beter. En dan kan je in een grote samenkomst tot een lofgebed komen. En in dit gebed tijdens een grote
samenkomst, brengen we al het lijden van de wereld in, en we leggen ze in het Hart van Jezus terwijl we tegen Hem zeggen: «lij
hebt voor ons allemaal geleden, jij hebt miljoenen keren meer geleden dan wij, omdat jij alles gedragen hebt en het zou onrecht
doen aan jouw liefde niet te begrijpen dat al het leed dat ik kan kennen of kan bedenken, jij daar zelf duizend keer méér aan denkt
en er nog méér onder lijdt. Jij draagt [hen] in je Hart.»

En daar komt ons geloof om de hoek kijken. Omdat het gemakkelijk is om geloof voor jezelf te hebben. Maar [men moet ook]
geloof hebben voor al het lijden van anderen, [en tegen de Heer zeggen]: «Omdat jij gestorven bent, heb jij voor ons allemaal
geleden, ik vertrouw je; omdat jij gekomen bent om iedereen te verlossen. En ik breng bij jou al degenen die lijden en zelfs hen die
niet weten waarom ze lijden. Dus op dat moment kan ik je prijzen omdat je echt de God bent die ons heeft gered, die de wereld op
elk moment redt.» Dus als ik prijs, is het tegelijkertijd een gebed van voorbede. Het is dermate voorbede dat het niet geuit hoeft
te worden. Het lijden van de wereld gaat door deze lofprijzing heen, want jij Heer hebt een geweldig barmhartig hart en jij redt de
wereld! En de wereld wordt door jou gered. Het is dus simpel. Dan draag ik dit lijden van de wereld met vreugde. Want ik draag
het, omdat ik weet dat jij het draagt.
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